
Wouters 
Dag wouters! Hier zijn we weer met een nieuwe lelie vol met superleuke activiteiten. Hebben jullie er 

al zin in? Wij alvast wel! 

Zondag 18 november (14u-17u) 

Vandaag nemen jullie best jullie vergrootglas en speurneus 

mee het zal nodig zijn. We gaan vandaag namelijk op 

sporenzoektocht. We volgen de sporen naar de leukste 

plekjes van Sombeke! Kunnen jullie al raden naar waar. 

 

Zondag 25 november (13u30-17u) 

Haal die zwembroeken, bikini’s en badpakken maar al boven, want vandaag gaan we van de 
wildwaterbaan en de glijbanen in het zwembad van Beveren. (Pastoor Steenssensstraat 108a,  
9120 Beveren). We spreken af op de scouts om 13u30! We willen ook vragen of enkele ouders willen 
rijden. We vertrekken om 16u30 terug richting de scouts. Alle waterratten onder jullie zijn meer  dan 
welkom! 
 

 

Opgelet!!! Vanaf nu gaan de activiteiten door op zaterdagavond van 

18u30 tot 20u30!!! 

Zaterdag 1 december (18u30-20u30) 
Hij komt! Hij komt! De lieve, goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste 

vriend, de vriend van ieder kind. Joepie! De Sint komt naar de scouts 

vandaag! Eerst gaan we een paar mooie tekening maken en daarna 

allemaal op de schoot bij de goedheilig man. Weten jullie al welk 

cadeautje je gaat vragen? 

 

Zaterdag 8 december (18u30-20u30) 
Wisten jullie dat als het donker wordt de spoken, heksen en andere 

griezelige figuren wakker worden om iedereen bang te maken. Wij vinden 

dat niet zo leuk en willen ervoor zorgen dat ze ermee stoppen. We gaan 

ze een koekje van eigen deeg geven! Willen jullie ons helpen tijdens ons 

grote griezelspel? 



 

 

Zaterdag 15 december (18u30-20u30) 
Nu het ‘s nachts weer veilig is dankzij jullie kunnen we eindelijk gaan 

spelen. Omdat jullie allemaal bewezen hebben dat jullie super stoere 

jongens en meisjes zijn gaan we jullie legertraining geven. In het leger is 

het belangrijk dat jullie goed kunnen sluipen zodat de vijand jullie niet 

ziet. Daarom spelen we vandaag een sluipspel.  

 

 

Zaterdag 22 december (18u30-20u30) 
Ja hoor, het is weer de allermooiste tijd van het jaar, het is 

kerstmis! Dat gaan we eens goed vieren! Jullie mogen allemaal 

mooie kerstversiering meenemen zodat we ons lokaal helemaal 

in de sfeer kunnen brengen. Iedereen neemt ook een klein 

cadeautje mee van ongeveer 5 euro om aan iemand anders te 

geven.  

 

Zaterdag 29 december 
Het is jammer genoeg vandaag geen scouts omdat we allemaal te druk 

bezig zijn met Nieuwjaar te vieren. GELUKKIG NIEUWJAAR! We zien 

jullie terug in 2019! 

 

Wauw, de lelie is alweer voorbij? Dat ging snel. Wees maar gerust er komt nog een nieuwe aan. 

Tot volgend jaar! 

De wouterleiding 

 

Bij problemen of vragen kan u altijd mailen naar wouters@scoutssombeke.be of stuur ons berichtje. 

Arne (0471025779) 

Egon (0470327856) 

Mirte (0478573563) 

Nele (0476344425) 
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