
Weekendbrief jonggivers 

 

Ewa drerries, 

Haal allemaal jullie marginaalste outfit maar boven want we gaan op weekend kitsch.  

Deze keer gaan we niet Maaskantje maar Belselekantje op zijn kop zetten. 

*Waar?    Chirojongens Staderas, Hof van Belsele 2, 9111 Sint-Niklaas 

*Wanneer? We spreken af om Vrijdag 15/10 om 19 uur op het scoutsterrein. Zondag 

17/10 om 12 uur vertrekken we weer naar huis. 

*Prijs   €30  (3 barkie) 

 

*Wat neem je mee? 

-pyjama 

-matje/luchtmatras  

-slaapzak  

-gamel en handdoek  

-(scouts)kleren (onderbroeken, t-shirt, broek, …)  

- OOK KLEREN DIE VUIL MOGEN WORDEN  

-verkleedkleren (thema marginaal)  

- toiletgerief 

Ouders die kunnen rijden zijn altijd welkom 

Hopelijk tot dan, 

Jullie leiding 

Arne, Kostas, Egon (04 7032 78 56)  

 

 

 

 

 

 


