
 
Givers 

 

Lelie Sept- okt  
 

Het nieuwe jaarthema 
 

Scouts, da’s voor ‘t leven! Of voor sommigen maar voor even? Ben jij 
geboren met de goesting voor scouting of is die geleidelijk gegroeid? 

Die motivatie is voor iedereen anders, maar één ding is zeker: 
scouting, DAS Goesting! 



 
 

De nieuwe leiding 
 
Samuel 
Geachte vrienden van het scouts 
gebeuren, 
Ik ben Samuel, jullie nieuwe leiding! Ik zit 
al menig jaar in de scouts en mijn totem 
is Schalkse Shetlandpony. Ik hou van 
brakken en wilde spelletjes maar voor 
een rustige babbel ben ik ook te vinden. 
Mijn favoriete lokaal op de scouts is de 
keuken. Als je vragen hebt mag je ze 
altijd vragen. 
 
 
 
 
Fien 
Heyhoi, Fien hier! Voor de meeste van jullie 
ben ik geen onbekende want dit is mijn 
tweede jaar als giverleiding. Maar voor de 
rest zal ik mij nog even voorstellen!  
Met mijn 20 jarige leeftijd ben ik van jonkie in 
de vorige giverleidingsploeg geëvolueerd tot 
een echte boomer bij de giverleiding van 
2022-2023. Buiten de scouts kan je mij 
vinden in Gent op mijn gezellig kot samen 
met Tijs en Jill (en soms Elena) of op het 
handbalveld hier in Waasmunster. Ik zou 
mezelf beschrijven als een rustig en 
nieuwsgierig persoon die graag in grote 
groepen leeft. Deze eigenschappen staan dan 
ook beschreven in mijn totem: Samenhorige 
Springbok.  



Ik kijk heel hard uit naar het nieuwe scoutsjaar en hoop op vele gekke 
avonturen en gezellig momenten! 💚 
 
Ps. Ik ben ook trekker van de givertak dit jaar dus voor als jullie vragen en 
grote of kleine problemen kunnen jullie altijd bij mij terecht (0496396502) 
 
 
Tijs 
Joo, mijn naam is Tijs, broer van Fien. Dit is 
mijn tweede jaar als leiding, vorig jaar heb ik 
jonggivers gegeven. Mijn totem is Montere 
Maki. Zou me zelf omschrijven als zowel een 
rustig, maar ook een actief persoon. Buiten de 
scouts kan je me vinden op de bank van 
voetbalclub Sparta. 
 
Op een mooi scoutsjaar! 
 
 
 

  
De activiteiten 

Rechtendoortocht   
18sept  14u - 17u 
Direct één van de beste activiteiten om 
te beginnen. Vandaag verkennen we de 
toeristiche trekpleister van Sombeke, de 
Durme! Vergeet zeker geen extra kledij 
mee te nemen, want het zal niet proper 
worden.  
 
 



 
Bbq 
25sept  11u - 14u 
 
Om de groepssfeer goed te versterken doen we 
vandaag een bbq! Wij zorgen voor het vlees en 
jullie mogen zelf iets meenemen van groentjes/ 
kou pla. 
!!scouts start vroeger vandaag!! 
 

 
 
W-day 
2okt 14u-17u 
Na aantal jaar afwezigheid is een van de betere evenementen in 
waasmunster er weer: W-day. We spreken niet af op de scouts, maar aan 
park Blauwendael. Waar precies wordt nog gecommuniceerd in de 
(whatsapp)groep. 
 
 
 
Barbiespel 
9okt 14u-17u 
Haal allemaal jullie meest chichi streken boven, 
want we toveren jullie helemaal naar echte 
barbie’s vandaag. Jongens, niet gevreesd. Ook 
voor jullie wordt het plezant.  
 
 
 

 
Ruiltocht 
16okt 14u-17u 
 
Niets beter dan mensen lastig vallen aan  
hun deur en vragen of ze iets hebben om te 
ruilen tegen een ei. Ruiltocht it is. 
 



 
 
Na al deze spetterende activiteiten is het tijd voor het eerste weekend van 
het jaar. De info hierover volgt nog. 
Nem, De eerste lelie zit erop. 
Groet,  
Giverleiding. 
 
 
 
 
 
 

 
EXTRA INFORMATIE 

 
Volg de avonturen van scouts Sombeke op de voet via onze socials: 
 Facebook: Scouts Sombeke 
 Instagram: scouts_sombeke 
 
Voor vragen kan je ons altijd contacteren via givers@scoutssombeke.be of op 
het nummer +32 496 39 65 02 
 
Voor vragen over het scoutsgebeuren algemeen kan je mailen naar 
groepsleiding@scoutssombeke.be of bellen naar hoofdleider Egon +32 470 32 78 
56 

 
 


