
lelie givers sept-okt
Speelstek, reuzeplek!

Scouts en gidsen spelen altijd en overal: binnen, buiten, op het water, in de Lia-tuin,
op de dries, alles daartussen of ver daarvandaan. Geen vierkante centimeter op ons

pad naar ontdekking en ontwikkeling laten wij onbespeeld.



De leiding

Jo Tijs hier! Omdat ik er vorig
jaar geen genoeg van kon
krijgen, geef ik dit jaar weer
givers. Dit is mijn 3de jaar leiding
en ik ben sinds dit jaar ook
groepsleiding. Altijd te vinden
voor een babbel of om te
brakken. Mijn favoriete lokaal op
de scouts is de keuken door de
airfryer.

Cammi hier! (Of zoals ze op de
scouts ook wel al eens zeggen:
swakessa) Bij mij kan je terecht
voor een rustige babbel, maar ik
kan evengoed ook heel actief zijn.
Naast de scouts kan je mij vinden
in de balletzaal. Ik ben levendig,
hulpvaardig en leer uit ervaring
zoals omschreven staat in mijn
totem, namelijk attente antilope.
Als je mij op de scouts zoekt is de
kans groot dat ik in de keuken ben
want dat is mijn favoriete lokaal.

Elaba, de hysterische flapuit van de groep
hier! Naast heel veel babbelen vind ik het
ook erg leuk om te koken en hilarische
(meestal flauwe) mopjes te vertellen. Mijn
totem is extraverte ekster wat dus ook
bevestigd dat ik graag omringd ben door
andere mensen en sociaal bezig ben. Mijn
favoriete plekje op de scouts is het
giverlokaal, komt dus perfect uit dit jaar ;)



De activiteiten
Zondag 17/09 11u-14u
We starten het scoutsjaar met een goeie klassieker, namelijk
woudloperskeuken! Joepie, fretten geblazen, njam mnom. Neem zelf
een vlezeke, vegetarisch alternatief of koude pla en een patateke mee.
Tevens graag een gamel, bestek en handdoek meenemen. Vergeet op
deze prachtige voormiddag ook geen kruid en ga op zoek naar je
innerlijke Piet Huysentruyt.

Zondag 24/09 14u-17u
We hebben al eens horen waaien dat jullie graag het varken
uithangen, daarom vandaag jullie hoogdag om te zwijnen
namelijk: rechtendoortocht!! Laat de Carhartt-drip thuis, en haal
die stoffige skinny jeans nog eens boven die waarschijnlijk al
jaren in je kast ligt ;)

Zondag 01/10 14u-17u
Hopelijk zijn jullie na deze eerste maand school terug helemaal in
topvorm, want deze middag spelen we: Kamp Waes(munster)! Door
middel van allerlei proeven zullen we
vandaag uitvechten wie nu de echte Alfa is bij de givers…

Zondag 08/10 14u-17u
Wie vandaag niet komt is een rot ei. Om meer informatie te
bemachtigen over wat het Eiermepspel inhoudt, moet je maar
afkomen, het wordt zeker EIMAZING!

Zondag 15/10 14u-17u
Vandaag vallen we mensen lastig aan hun deur aka we gaan op
ruiltocht. Neem je charmerende zelf mee zodat we extra veel
kunnen bemachtigen (en fretten).

Weekend 20/10-22/10
Yes Yes Yes, één van de leukste momenten van het jaar is al aangebroken: het eerste
weekend. Alle info volgt nog in de weekendbrief! Wij staan alvast te popelen!



Extra informatie
Volg de avonturen van scouts Sombeke op de voet via onze socials
Facebook: Scouts Sombeke
Instagram: scouts_sombeke
Voor vragen kan je ons altijd contacteren via givers@scoutssombeke.be
of op het nummer +32470356812 (Fleur)

Voor vragen over het scoutsgebeuren in het algemeen kan je mailen naar
groepsleiding@scoutssombeke.be of bellen naar hoofdleider Arne
+32471025779
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