17 Sept = 22 Okt
LiEveE KAPOENEN, - ©

De eerste lelie, dat betekent een eerste thema!

De vergaderingen van september tot oktober zullen in het

thema staan van DE WERELD!!!




Leer de leiding beter kennen!

Mirte:

Aangenaam kennis te maken lieve kapoenen! Mijn naam is Mirte, en
mijn totem is Serene Secretarisvogel, maar ik sta ook bekend als
Mirte Minne Myns (dit is mijn bijnaam). Ik ben 16 jaar (bijna 17), en
ik heb een broer (Mauro, leiding van de wouters). Ik heb thuis twee
lieve katjes, genaamd Mitsy en Ziggy die een super zachte vacht
hebben! Ik heb super veel zin om aan jullie mijn eerste jaar leiding te
geven, en ben altijd bereid om er een toffe activiteit van te maken!

Léonie:

Hoi, lieve kapoenen! Ik ben Léonie en drie jaar geleden besloot ik
om in de scouts van Sombeke te gaan. Vorig jaar gaf ik in mijn
eerste jaar leiding aan de jonggivers. Ik ben 17 jaar (ik word 18 jaar
op 27 december) en ik sta bekend als ‘vastberaden vos’ (dit is mijn
toepasselijke totem). Thuis heb ik een super lieve grijze fluffy kat,

zijn naam is Maurice. 1k kijk er alvast super hard naar uit om er

samen met jullie een fantastisch jaar van te maken ! Groetjessss




Hebe:

Hey iedereen! Mijn naam is Hebe Michiels, in de scouts beter bekend
onder de naam ‘Eeb’. Ik ben 19 jaar oud en gaf hiervoor al 2 jaar
leiding aan de Wouters, maar dit jaar schakel ik met heel veel plezier
over naar jullie, de Kapoenen! Op mijn scoutshemd zullen jullie
‘stoutmoedige snoek’ zien staan, mijn totem. Nu ik het toch over
diertjes heb, zou ik jullie graag wat meer vertellen over mijn
huisdieren. Bij mij thuis lopen er namelijk 4 katten rond; Jules,
Nutella, Filou & Odette! Net zoals Mirte en Léonie kijk er enorm naar
uit om ieder van jullie te leren kennen en elke week samen op
avontuur te gaan! Tot snel!

P.S. Je kan mij, zoals je op de foto kan zien, altijd gelukkig maken

met een stukje watermeloen!




Zondag 17 september van 14u tot 17u

Zijn jullie kapoenen klaar voor een grote reis rond de wereld? We gaan
vandaag een super tof spel spelen, waarbij jullie samen centjes moeten
verzamelen om jullie reis te kunnen maken!

Zondag 24 september van 14u tot 17u

Vandaag is het tijd om je vriendje mee te nemen naar de scouts.
Zoals jullie kapoenen kennis maken met ‘de wereld’, gaat jouw
vriendje kennis maken met de scouts... Neem dus een vriendje

mee naar deze vriendjesdag op de scouts, om samen de leukste

spelletjes mee te spelen!

- -

Zondag 1 oktober van 14u tot 17u

Zijn jullie ooit al eens in het buitenland geweest? Weten jullie dat ze daar ook
verschillende andere spelletjes spelen dan bij ons? Vandaag gaan we deze
internationale spelen uittesten, om te kijken of deze iets voor jullie zijn... Zet

jullie maar schrap!

Zondag 8 oktober van 14u tot 17u

Smeer jullie benen maar in, want vandaag is het tijd
voor een uitdagende tocht. We maken een wandeling

\ &‘
N door verschillende landen!

Vergeet zeker niet om je goede stapschoenen aan te doen!!

Zondag 15 oktober van 14u tot 17u

Hebben onze kapoenen een beetje honger? Vandaag maken we op een nog
andere manier kennis met verschillende landen, namelijk door ze te
proeven... Vandaag gaan de kapoenen smullen van verschillende creaties die
ze zelf mogen koken!




Vrijdag 20 oktober tot zondag 22 oktober

Zijn jullie klaar voor het eerste ledenweekend van het scoutsjaar, vol met
leuke activiteiten? Praktische informatie volgt later nog. Als er nu al vragen
zijn, aarzel niet om ze te stellen! Onze contactinformatie kan u onderaan
vinden.

Zo, de eerste lelie van het scoutsjaar is een feit.
Hopelijk hebben jullie al kunnen genieten van de leuke activiteiten,
er volgen er nog meer in onze volgende lelie! Ons volgend

avontuur... ;)
Liefs,
Je kapoen Léonie, Mirte en Hebe (0472 38 36 99)

Extra informatie:

Bij problemen of vragen, aarzel zeker niet om ons persoonlijk te contacteren, u
kan een mailtje sturen naar kapoenen@scoutssombeke.be of een berichtje in
de whatsappgroep sturen!

Benieuwd naar onze avonturen?
Volg ons dan zeker @ScoutsSombeke via Facebook of @scouts_sombeke op
Instagram!



