
 

GIVERS 

Lelie september – oktober 

 

 
HET NIEUWE JAARTHEMA 

Scoutentiek 

 
Op het jaarkenteken van 'Scoutentiek' staat een boom waarvan je de 

ondergrondse wortels ziet. Ze zitten diep in de grond en houden de 

boom stevig vast. Ze staan voor de start, de wortels van scouting, voor 

onze band met de natuur en met elkaar.  

Tussen de wortels speelt een vrolijke eekhoorn, die van ontdekken en 

klimmen houdt. Net als de jongsten van onze groep die spelenderwijs 

de wereld ontdekken.  

De takken van de boom zijn visgraten, als verwijzing naar de 

gelijknamige tochttechniek. Met dit jaarthema willen we weer samen 

op tocht gaan en onbewandelde paden ontdekken.  

De blaadjes van de boom zien eruit als kleine vlammetjes: een 

verwijzing naar het scoutsvuur dat in ieder van ons brandt, maar ook 

naar het kampvuur, waar we verhalen delen, dromen en samen 

genieten van de kleine dingen.  

 

 

 



 

 

De leiding 
 

 

ellaba nnenna hier! 

18 jaar en dit is mijn 2de jaar als leiding. 

Mijn totem is de barmhartige berglemming – ja, dat betekent dat ik 

zowel superzorgzaam ben als soms een beetje gek          . 

Je kan mij meestal vinden in de keuken (toch als er iets lekkers te 

vinden is)  of in het leidingslokaal. 

Ik heb er héél veel zin in om samen met jullie een jaar vol 

knettergekke activiteiten en momenten te beleven!  

kusjes nnenna x 

 

 

 

Heeeellllooooooow! Laure hier  

Als totem heb ik lachlustig leeuwaapje – oftewel: ik lach om de 

meest flauwe mop, de domste opmerking en waarschijnlijk ook om 

mezelf.  

Ik ben 21 (ja, ik weet het... stilaan bejaard) en dit is al mijn 5de jaar 

als leiding.                       

Je vindt mij meestal in de buurt van de keuken: ofwel met een snack 

in de ene hand, of een kop thee in de andere (soms allebei)                

Ik ben helemaal klaar om er een top jaar van te maken! 

Dikke groetjes, Laure  

 

 

 

 

 



 

De activiteiten 

 
Zondag 21 september 14u-17u 

Om het scoutsjaar goed in te zetten beginnen we met een echte 

klassieker. Jullie mogen het varken gaan uithangen in het mooie 

Sombeke tijdens de rechtendoortocht. Laat de fancy en dure 

kleding maar en vervang ze door oude, versleten kleren die klaar zijn 

voor de vuilbak.  

 

Zondag 28 september 11u-14u 

Hopelijk zijn jullie een beetje goede koks, want vandaag gaan jullie 

voor jezelf mogen koken tijdens de woudloperskeuken. Kom zeker 

met de fiets en vergeet je eten, gamel en bestek niet. 

 

Zondag 5 oktober 14u-17u 

Het jachtseizoen is officieel geopend. Wie jaagt op wie? Niemand 

weet het. Zelfs de jagers niet. Ren, sluip, lieg, bedrieg… of word trots 

opgejaagd met je sokken binnenstebuiten. Succes!! 

 

Zondag 12 oktober 14u-17u 

Vandaag gooien we onze sociale skills in de strijd, want het is tijd voor ruiltocht! Jullie starten met 

iets waardeloos, en eindigen hopelijk met… tja, iets minder waardeloos. 

Flirt, bluf, smeek of ruil je sok voor een stofzuiger — alles mag, zolang je maar terugkomt met een 

goed verhaal. 

 

Vrijdag 17 – zondag 19 oktober 

Het is eindelijk tijd voor één van de leukste momenten van het jaar: het eerste scoutsweekend!!! 

Verdere info volgt nog via de weekendbrief, maar hou het zeker al vrij. 

 

 

 

Dit was het voor de eerste lelie… Maar geen paniek, we zijn nog maar net begonnen! Er komen nog 

véél meer gave dingen aan, dus blijf erbij! 


